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b Hoogbegaafdheid

Het werk van Greet van den Berg

Greet van den Berg organiseert
huiskamerbijeenkomsten voor hoogbegaafden,
en verzorgt samen met psychologe Pleun

van Vliet een cursus voor hulpverleners

over hoogbegaafden in de ggz bij het RINO
Utrecht. Wordt hoogbegaafdheid zo het
zoveelste nieuwe ggz-etiket? Of helpt zo'n
cursus hulpverleners juist te herkennen hoe

hoogbegaafde mensen in de problemen raken?

* reet van den Berg praat snel, springt van de hak op de
tak, frommelt tussen elke hoofdzaak een paar nuance-
ringen en bijgedachten en switcht voortdurend tussen

het persoonlijke en het algemene niveau. Alleen dankzij ons
voorgesprek en een goede voorbereiding lukt het me de lijn in
ons gesprek vast te houden.

Wat is hoogbegaafdheid?

‘De simpelste definitie is een IQ van hoger dan 130 gemeten
op de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). Zo'n score be-
tekent dat je snel informatie kunt verwerken, een goed ge-
heugen hebt, creatief bent en probleemoplossend kunt den-
ken. Belangrijker vind ik dat hoogbegaafdheid ook een andere
manier van zijn betekent. In de woorden van specialist Maud
Kooijman: “Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker,
die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedre-
ven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend,
die plezier schept in creéren.”

Hoe uit zich dat bij jou?

‘Ik ontdekte pas zes jaar geleden dat ik hoogbegaafd ben. Tot
mijn verrassing, want op school was ik helemaal niet zo goed.
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Ik heb nooit een klas overgeslagen. Met hard werken heb ik het
VWO afgemaakt, daarna was mijn opleidings- en beroepscar-
riére verre van briljant. Mijn broer werd lid van Mensa, de in-
ternationale vereniging van hoogbegaafden, en ik begon er-
over te lezen uit betrokkenheid bij hem. Gaandeweg bleek het
ook over mezelf te gaan. Opeens begonnen de kwartjes te val-
len, begreep ik waarom anderen me zo druk en onrustig vin-
den. Dat ik zo snel en associatief praat, altijd druk bezig ben in
mijn hoofd, creatief en gedreven. Waarom ik er nooit in slaag
de gebaande paden te volgen. Waarom ik altijd moeite heb met
autoriteiten.’

Hoe reageer je dan op autoriteiten?

‘Tk vind dat iemand niet zomaar vanwege zijn positie gelijk
heeft. Als ik vragen stel, uit nieuwsgierigheid en verlangen om
te begrijpen, valt dat vaak verkeerd. Zo was ik een keer als ie-
mands begeleider op gesprek bij een psychiater. Ik vroeg van
iets hoe dat precies op As-5 zat. Daarop kreeg ik een heel geir-
riteerde reactie, zo van ‘dat maken wij wel uit’. Psychiaters zijn
vaak een beetje autoritair, daar raak ik snel mee in de clinch,
niet uit opzet, maar omdat het botst met wie ik ben.’
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